Over-de-lijn / staan-en-zitten

B wheE

10.
11.
12.
13.

Wie is hier vandaag voor het eerst?
Wie woont er in Hoogezand?

Wie woont er in Sappemeer?

Wie woont er niet in Hoogezand of in
Sappemeer?

Wie heeft er allemaal een
zwemdiploma?

Wie heeft er allemaal een veterstrik
diploma?

Wie zit er op de basisschool?
Wie zitten er allemaal op een school?

Wie is er al met pensioen?

Wie hebben er allemaal een baan?
Wie vindt zijn werk leuk?

Wie vindt zijn werk niet zo leuk?
Wie is er zelfstandig ondernemer of
heeft een eigen bedrijf?



14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Wie komt al langer dan 5 jaar in De
Stadskerk (DS)?

Wie komt al langer dan 10 jaar in DS?
Wie komt al langer dan 20 jaar in DS?
...etc. (Stadskerk gestart in 1988)

Wie doen er allemaal aan sport?
Wie zitten er op voetbal?

Wie zitten er op basketbal?

Wie zitten er op volleybal?

Wie zitten er op judo?

Wie zitten er op dansen?

Wie bespeeld een muziekinstrument?
Wie drumt?

Wie speelt bas?

Wie speelt gitaar?

Wie speelt er piano?

Wie zingt?



29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

Wie houdt er van lekker eten?

Wie kan er goed koken?

Wie heeft als lievelingseten: Patat?
Wie lust er geen appelmoes?

Wie vind spruitjes lekker?

Wie hebben er allemaal kinderen?

Wie heeft kinderen in de leeftijd van 0-3
jaar?

Wie heeft kinderen op de basisschool?
Wie heeft kinderen in de tienerleeftijd?
Wie heeft ouders die ouder zijn dan 507?
Wie hebben er allemaal een gekke
papa’

Wie zijn er al opa of oma?

Wie heeft wel eens getwijfeld of God
echt bestaat?

Wie zijn er allemaal gedoopt?

Wie heeft wel eens een prediking of
woordverkondiging verzorgt?



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Wie is wel eens flink teleurgesteld door
de kerk of mensen in de organisatie van
de kerk?

Wie heeft dromen, verlangens of hoop
voor hoe deze community zich mag
ontwikkelen?

Wie heeft er een dierbare verloren?
Wie is wel eens gepest, of wordt nog
steeds gepest?

Wie zit op dit moment in een heftig
seizoen in jouw leven?

Wie voelt zich wel eens eenzaam of
heeft het gevoel dat je alles alleen moet
doen?

Wie is er bereid omer tezijn voor
de andere mensen in deze community,
en samen op te trekken en elkaar te
steunen waar nodig?

:: LANGE RUST ::



Kijk maar eens goed om je heen mensen,
ditis uit welk hout we zijn gesneden,

en dat hout datis het kruishout van Jezus
Christus, die zichzelf overgegeven heeft
VOOr ons zodat wij in en met Hem
mogen leven, ineenheid, alséén
lichaam, namelijk als het lichaam van
Christus, waarbij Hijons hoofdis, en
wij ons afhankelijk weten van Hem.

En dat voorbeeld; dat voorbeeld van
overgave, dat mogen wij volgen
wanneer wij samen als community met
elkaar mogen optrekken, en er voor elkaar
mogen zijn.

Kom, laten we de Here Jezus daarom een
groot klapoffer geven om Hem onze dank

te betuigen!

(LIED: U geeft een nieuw lied)



