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WELKOM!

Twee jaar geleden heeft God It's Your Church gebruikt om mij nieuwe richting te
geven. Dit deed Hij ook door broers en zussen heen. De profetieén zijn bezig uit
te komen. Het maakt me dankbaar en verwachtingsvol!

Voor veel meer van ons is It's Your Church al heel betekenisvol geweest, eigenlijk
voor onze hele gemeente. Want het is geestelijk gezien een belangrijk momentum
in de reis die God met onze kerk gaat. Komend seizoen mogen we samen met
Hem beloofd land innemen.

Mag ik een stukje van mijn gebeden voor dit weekend met je delen?
Misschien wil je meebidden?

Heer, heel erg bedankt dat we Uw kerk zijn. We zijn niet van onszelf, de kerk is niet van
mensen, wij zijn van U! U hebt ons gebracht waar we nu zijn en we zien uit naar
komend seizoen. Wat heeft U voor ons klaarliggen? We zien bewegingen van Uw Geest.
U zal doen wat U heeft beloofd. We willen beschikbaar zijn en biddend alert.

Geef ons opnieuw Uw beloften voor ogen. Neem ons als hele gemeente mee, dichter
aan Uw hart. Vanuit die plek, dichtbij U, kunnen we samen het land - wat U voor ons
heeft - gaan innemen. Onze gebeden, ook voor anderen, zijn in de geestelijke wereld al
stappen in dit land. Bekrachtig ons als generaties samen door Uw Geest.

Heer, ik bedank U ook zo voor alle creativiteit, vormen en variaties die er zijn in
aanbidding en gebed. En dat we elkaar mogen opbouwen en verder brengen tijdens de
workshops. Bedankt voor elke ontmoeting, voor gezelligheid en lekker eten.

Gebruik dit weekend in onze gemeente tot Uw eer, in Jezus naam, Amen!

Met heel veel liefde en verwachting geven we je in dit boekje alle informatie over
It's Your Church 2025. Ga in gebed en kies samen met God sessies uit waar jij
naar toe zal gaan. Juist ook de nachten kunnen heel rijk zijn, een offer van
aanbidding voor God en zegen voor jezelf en je broers en zussen.

Kijk ook waarin jij door middel van een workshop toegerust zou willen worden.
Zo zien we uit naar een bijzondere tijd met God en elkaar.

Hartelijke groet en zegen,

Maria Prins
Pastor Volwassenen



VRIJDAG 5 SEPTEMBER

19:00 - 21:00 Gods beloften voor ogen « De Stadskerk

Gebedsleider : Arjan Zantingh / Groot Auditorium (avondmaal)
21:00 - 23:00 Leven in Uw aanwezigheid « Maasbach Worship

Worship Night / Groot Auditorium
23:00 - 01:00 Eerste liefde « Edwin van Renesse

Huis van Gebed

ZATERDAG 6 SEPTEMBER

01:00 - 03:00 Vergeving brengt vrijheid « John van Veelen
Gebedsleiders : Joost & Ali Vlieg / Huis van Gebed
03:00 - 05:00 Dromenom voor te leven « Jessica Abdel Nour
Gebedsleider : Jesse Veldhuizen / Huis van Gebed
05:00 - 07:00 Heilige Geest als Trooster « Mirte Nutma
Gebedsleiders : Hanneke & Roelof de Haan / Huis van Gebed
072:00 - 09:00 Israél, onze oudste broer « Janneke Rodenboog
Gebedsleiders : Kernteam Israél / Huis van Gebed
09:00 - 11:00 Huwelijken - God, You & Me « De Stadskerk
Gebedsleiders : Kernteam Huwelijken / Klein Auditorium
11:00 - 12:00 Senioren, Jesaja 46:4 « De Stadskerk
Gebedsleiders : Kernteam Senioren / Klein Auditorium
vanaf 11.00 Kidsplein / Klein Auditorium
13:00 - 15:00 KidsSpecial « Lianne Mechielsen
Gebedsleider: Charlotte Spinder / Klein Auditorium
/ Zie overzicht
15:00 - 17:00 SamenZijn community’s e Team Community’s
Gebedsleider : Paul Stoorvogel / Buiten op de parkeerplaats
/ Zie overzicht
17:00 - 19:00 Bidden in de woestijn « ELINE \ \
Gebedsleider : Arnold de Graaf / Klein Auditoriun
19:00 - 23:00 Bekrachtigd door de Heilige Geest »
De Stadskerk | Jacob Castonan & Ann Michelle
Gebedsleiders : Esther Vorsterman & Edwin van Renesse
/ Groot Auditorium
23:00 - 01:00 Voorbede voor de lijdende kerk « Mathijs Heerema
Gebedsleider : Jaap van Niejenhuis / Huis van Gebed







WORKSHOPS ZATERDAG

13.00-14.00 UUR

* GRATIS « GEEN INSCHRIJVING NODIG

15.00-16.00 UUR

SAMEN BIDDEN IN
JE RELATIE
Joost & Ali Vlieg

Huis van Gebed

Bidden als stel is krachtig, verbindend én soms
spannend. In deze workshop ontdek je hoe je
samen Gods nabijheid kunt zoeken, juist in de
drukte van alledag. Je krijgt praktische
handvatten, ruimte voor gesprek en inspiratie
om samen te groeien in geloof en liefde. Zet een
stap dichter naar elkaar én naar God.

BIDDENDE VROUWEN 13:00 UUR

Zaal 5
Anita de Graaf

Verlang je naar een moment vol rust, kracht en
echte verbinding? Tijdens deze workshop
ontdek je hoe gebed je leven kan verdiepen én
versterken. We gaan samen luisteren, delen en
praktisch aan de slag. Kom zoals je bent en
ervaar de kracht van bidden!

BIDDENDE MANNEN 13:00 UUR

Zaal 3
Leo van der Molen

In deze interactieve workshop willen we kijken
naar de mooie verantwoordelijkheid die we als
mannen hebben gekregen van God. We staan stil
bij wat deze verantwoordelijkheid is en hoe we
er in ons leven mee omgaan. En we ontdekken
welke zeer belangrijke en essentiéle rol het
gebed heeft voor ons als mannen.

GOD ONTMOETEN IN
JE BINNENKAMER

Maria Prins

15:00 UUR
Zaal 5

We mogen Jezus volgen, ook in Zijn voorbeeld
om tijd door te brengen met de Vader. Hij leert
ons en leeft ons voor dat alleen zijn met God, in
de stilte, van levensbelang is voor ons
(gebeds)leven. Soms vinden we het lastig, om
ons los te maken van drukte, tot rust te komen
en te luisteren naar Gods stem. In deze
workshop willen we elkaar bemoedigen en
handvaten geven voor ontmoeting met onze
Vader in je binnenkamer.

VRIJHEID IN CHRISTUS 15:00 UUR

Zaal 3
Ben Mooibroek

In deze workshop ontdek je hoe Jezus echte
bevrijding en genezing brengt, juist te midden
van gebrokenheid en kwetsbaarheid. Met
Bijbelteksten, gebed, reflectie en creatieve
werkvormen sta je stil bij wat het betekent om in
Zijn waarheid en liefde écht vrij te leven.

AANBIDDING &
PROFETIE

Huis van Gebed

Mathijs Heerema

Als wij God aanbidden, wil Hij ook met zijn Geest
door ons heen spreken. Op deze momenten
merken we dat we zingen en bidden met
woorden die God aan ons geeft. Ze zijn
opbouwend, ook voor de gemeente als je ze
uitspreek en uitzingt. Samen willen we oefenen
om meer afgestemd te raken op wat God ook
hierin wat God voor zijn gemeente heeft.



WORKSHOPS ZONDAG

13.00-14.00 UUR

* GRATIS « GEEN INSCHRIJVING NODIG

15.00-16.00 UUR

Leiders techniek Groot Auditorium
In De Stadskerk vinden we het prachtig om God
te aanbidden met heel ons hart. Maar zonder de
techniek is er weinig te horen en te zien in de
diensten. We vinden het leuk om jullie een kijkje
in de keuken te geven in onze technische wereld
en hoe wij bijdragen aan de diensten. Bij deze
workshop gaan we alle disciplines bij langs. Wie
weet ontdek jij talenten waarvan je niet wist dat
je ze had. We zien er naar uit je te zien!

BEDIENING VAN GEBED

Jolanda Hakvoort

Huis van Gebed

Of je nu al jaren bidt of net begint: je bent van
harte welkom tijdens deze interactieve
workshop! Kom en ervaar de rijkdom van bidden
tot een Vader die je kent, hoort en nabij wil zijn.
In de Bijbel stelt God zich voor als Liefdevolle
Vader en noemt ons vervolgens zijn kinderen

(2 kor. 6:18). Zou dat betekenen dat God wil dat
we naar Hem toekomen als onbevangen,
zorgeloze kinderen, zonder schaamte of
prestatiedrang? In deze workshop wordt er stil
gestaan bij vragen zoals: Wat is krachtig gebed
en wordt elk gebed verhoord?

RECHT IN HET HART

Gadisa Birhanu

13:00 UUR
Zaal 3

Na een kostbare reis in december 2024 mogen
we opnieuw samen het verschil maken tijdens
onze tweede missietrip naar Ethiopié. Ben jij
tussen de 16 en 24 jaar en zie je uit naar een
nieuwe uitdaging, een kans om daadwerkelijk
verschil te maken en hoop te brengen in levens
door jouw aanwezigheid daar? Dan zien we uit
naar jou! In deze workshop zal Gadisa Birhanu
uit Ethiopié zelf aanwezig zijn om zijn verhaal te
delen, meer informatie te geven over zijn
stichting en hoe we daar van betekenis kunnen
zijn en je uit te nodigen op een onvergetelijke
reis.

ONTDEK JE GAVEN
Arnold de Graaf & Ronnie Smeltink

15:00 UUR
Zaal 5

Ben je benieuwd wat jouw plek in de gemeente zou
kunnen zijn? In deze korte workshop krijg je een
eerste indruk van de cursus Ontdek je gaven! en
verken je op een luchtige manier hoe gaven, passie
en persoonlijkheid daarin een rol spelen. Een
interactieve sessie met ruimte voor ontdekking en
gesprek. Laat je inspireren om verder te zoeken
naar hoe jij mag dienen zoals God jou bedoeld
heeft.

SPIRITUAL DIRECTION

André van Zyl &
Theo van den Heuvel
Spiritual Direction is een eeuwenoude vorm van
geestelijke begeleiding die ons helpt in het
vormgeven van onze vriendschap met God.
Kenmerkend zijn de geestelijke oefeningen die
helpen om aandachtig en opmerkzaam te zijn voor
de aanwezigheid van Jezus in ons leven - in ons én
om ons heen. Ook gaat het over het ontwikkelen
van een groeiende gevoeligheid voor het spreken
en werken van de heilige Geest in ons innerlijk.
Tijdens deze workshop nemen we je mee in enkele
geestelijke oefeningen, die je helpen om Jezus
nabij te ervaren.

Huis van Gebed

STORYTELLING IN DE BIJBEL

Chris Havinga

15:00 UUR
Zaal 3

Bijbelverhalen zitten vol levenslessen, geven hoop
en brengen je in contact met God. Toch is het zo
dat bijna de helft van de christenen zelden tot
nooit de Bijbel leest. De Bijbel s lastig te begrijpen,
het taalgebruik is soms moeilijk en wat wil de
verteller nou zeggen met een verhaal?
Herkenbaar? En heb je behoefte om meer uit
Bijbelverhalen te halen? In deze workshop maak je
kennis met makkelijk te onthouden handvatten,
die je absoluut gaan helpen. Verhalen komen zo
meer tot leven en zullen je inspireren.






